
Jamkastjes route 
Proef het 
cultuurlandschap!
Afgelopen voorjaar vroegen we ontwerpers zeven jam-kasten te maken: kleine kunstwerken die 
de band tussen voedselproductie, landschap en ambacht tonen. De unieke ontwerpen werden 
‘geadopteerd’ door makers en vormen nu een wandelroute van Station Bunde tot ons veld in 
Kasen.
Langs de route vind je ambachtelijke producten zoals viltwerk, sieraden, planten en sappen. Het 
aanbod wisselt per seizoen en door weersomstandigheden. Ook als kastjes leeg zijn, blijft het 
een mooie wandeling langs het werk van bevlogen makers en het landschap van de streek.

Vliegenstraat 38 gemaakt door 
Ut Zunneke
Het eerste kastje is gemaakt door de 
Zunnekes, deelnemers van ’t Zunneke.
De Zunnekes zijn altijd vol 
enthousiasme bezig met het maken 
en beschilderen van hun creatieve 
uitingen. Hun liefde voor kleur spat 
ervan af – en dat is goed te zien in 
het ontwerp van het kastje. Het is een 
vrolijk, kleurrijk geheel geworden waar 
je vanzelf blij van wordt als je het ziet.
Helemaal in stijl hebben ze daarnaast 
verschillende kunstzinnige objecten 
gemaakt die in het kastje liggen en 
te koop zijn. Elk stuk is met zorg en 
plezier vervaardigd, en weerspiegelt de 
creatieve energie van deze bijzondere 
groep makers.

Oranjeplein 9 gemaakt door 
Ralph Hof

Het tweede kastje is ontworpen en 
gemaakt door Ralph.
Hij omschrijft zijn ontwerp als een 
dynamisch geheel. Waar een kastje 
van nature vrij statisch is, wilde Ralph 
juist de beweging en levendigheid van 
de natuur tot uitdrukking brengen. 

Daarom koos hij voor gebogen vormen, 
die verwijzen naar de organische lijnen 
die je in het landschap terugziet.
De kleur groen staat symbool voor de 
natuur, terwijl de ronde rode vorm het 
rijpe fruit verbeeldt – klaar om geplukt 
en geproefd te worden.
In dit kastje zijn onder andere flessen 
sap te koop. Daarnaast kun je hier 
ook het Ontdektasje van Stichting 
The Butterfly House lenen: een tas vol 
educatieve materialen voor een leuke 
en leerzame wandeling met het hele 
gezin.
 
Prins Bernhardlaan 12 gemaakt 
door Stannie en Rob van 
Waardenburg  

Het derde kastje mag gerust een echt 
familieproject genoemd worden.
Vader en dochter werkten samen aan 
het ontwerp en de bouw van het kastje, 
dat de vorm kreeg van een schaap. 
Geen toevallige keuze: een ander 
familielid, Kim, werkt namelijk veel met 
wol.
In de buik van het schaap vind je een 
collectie gevilte werkjes, geïnspireerd 
op het seizoen. Deze unieke creaties 
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zijn te bewonderen én te koop – een 
prachtig voorbeeld van hoe familie, 
creativiteit en ambacht samenkomen 
in één kunstzinnig kastje.

Kloosterweg 54 gemaakt door 
Nienke Klaar en haar 3 kinderen

Het vierde kastje is een creatie van 
Nienke en haar drie kinderen.
Samen dachten ze na over wat ze op 
het kastje wilden schilderen, waarbij 
de kinderen alle vrijheid kregen 
om hun ideeën vorm te geven. Het 
resultaat is een levendig, natuurrijk 
kunstwerk: planten en bomen groeien 
langs alle kanten van het kastje, en de 
handafdrukken van de makers geven 
het een persoonlijk en speels karakter.
Achter de deurtjes, die je voorzichtig 
kunt openen, vind je een selectie 
tweedehands boeken. Deze mag je 
meenemen om na de wandeling, 
bijvoorbeeld op een mooie herfstavond, 
van te genieten.

Kasennerweg 4 gemaakt door 
Paul Schreurs

Het vijfde kastje is gemaakt door Paul, 
en zijn schilderkunst is aan alle kanten 
zichtbaar.
Bloemen, bijen, een pauw – het kastje 
is rijk gedecoreerd met kleurrijke 
taferelen uit de natuur. In het midden 
prijkt een opvallende vlinder, die niet 
alleen centraal staat in het ontwerp, 
maar ook het resultaat is van een 
nieuwe techniek die Paul zichzelf heeft 
aangeleerd: airbrush.
Naast het schilderwerk zijn in het 
kastje ook sieraden en kunstobjecten 
van Corianca te bewonderen 
én te koop. Een kastje vol kleur, 
vakmanschap en creativiteit.

Kasennerweg 17 gemaakt door de 
schildersgroep van Bunde Nu Samen 

Het zesde kastje is tot stand gekomen 
dankzij een samenwerking van de 
schildersgroep van Bunde Nu Samen.

In gezamenlijkheid hebben zij het 
kastje ontworpen en beschilderd. 
Nadat ze eerst inspiratie hadden 
verzameld, gingen ze tijdens 
schilderochtenden en -middagen vol 
enthousiasme aan de slag.
Kijk je door de deurtjes, dan zie je in 
het midden een prachtig mozaïek van 
een vlinder hangen. In het kastje vind 
je, afhankelijk van het seizoen en het 
aanbod, verschillende zelfgekweekte 
plantjes die je voor een donatie mee 
mag nemen.

Groeneweg 3 gemaakt door 
Monique Satijn 

Het zevende kastje is gemaakt door 
Monique, die zich liet inspireren door 
het thema verse eitjes en kippen.
Overal in haar ontwerp zijn 
geschilderde kippen terug te vinden, 
zelfs een verliefd stelletje is subtiel 
afgebeeld. Tijdens het legseizoen kun 
je in het kastje verse eitjes vinden 
die te koop zijn – een prachtig en 
smakelijk resultaat van Moniques 
creatieve werk.
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